
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 30 november 2025 om 18:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. F. van Roest 

 

Zingen: Psalm 132 (Oude Berijming) 

6 Bekleed, o hoogste Majesteit, 

Uw priesters met gerechtigheid 

Uw gunstvolk juich', door U geleid 

Versmaad hem, dien Gij zalven liet, 

Om Uwen knecht, om David, niet! 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 68 (Oude Berijming) 

13 Looft God in Zijn gemeent' alom, 

Den HEER, gij, die In 't heiligdom, 

Als Isrels kroost, moogt naadren, 

Hoe vrolijk gaan de stammen op 

Naar Sions godgewijden top, 

Met Isrels achtb're vaadren! 

De vorsten van elk huisgezin, 

Zij trekken aan: hier Benjamin 

Schoon klein, hij mocht regeren 

Daar Judas stam, die glorie won 

Ginds Nafthali en Zebulon, 

Om God, hun Koning, t' eren. 

 

Geloofsbelijdenis  

 

 

 

 

 

 



Zingen: Gezang 2 

1 Mijn ziel verheft Gods eer 

Mijn geest mag blij den HEER, 

Mijn Zaligmaker noemen, 

Die, in haar lagen staat, 

Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 

Maar van Zijn gunst doet roemen. 

 

2 Want ziet, om 's HEEREN da n, 

Zal elk geslacht voortaan 

Alom mij zalig spreken 

Wijl God, na ramp en leed, 

Mij grote dingen deed: 

Nu is Zijn macht gebleken. 

 

3 Hoe heilig is Zijn Naam! 

Laat volk bij volk te za m 

Barmhartigheid verwachten 

Nu Hij de zaligheid, 

Voor die Hem vreest, bereidt, 

Door al de nageslachten. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Mattheüs 1 vers 18 - 25 De geboorte van Christus 
18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw 

was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 
19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het 

openbaar te schande wilde maken. 
20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: 

Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen 

is, is uit de Heilige Geest; 
21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van 

hun zonden. 
22 Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: 
23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; 

vertaald betekent dat: God met ons. 
24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij 

nam zijn vrouw bij zich; 
25 en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem 

de Naam Jezus. 

 

Schriftlezing: Lukas 1 vers 33 - 38  
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde 

komen. 
34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 
35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de 

Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon 

genoemd worden. 
36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand 

voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. 



37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 
38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de 

engel ging van haar weg. 

 

 

Schriftlezing: Lukas 2 vers 48 - 52  
48 En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons 

dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. 
49 En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn 

Vader? 
50 En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak. 
51 En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al 

deze dingen in haar hart. 
52 En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. 

 

Zingen: Weerklank 110 (Liederen bij het kerkelijk jaar) 

1 Hoe zal ik U ontvangen, 

wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, 

vervult ook mij met gloed! 

O Jezus, licht der wereld, 

verlicht mij, dat ik weet 

waarmee ik U moet eren, 

U waardig welkom heet. 

 

2 Heel Sion strooit haar palmen 

als vaandels voor uw voet. 

En ik stem in met psalmen 

waarmee ik U begroet. 

Zo zal ik U ontvangen: 

mijn lofzang is de twijg, 

mijn zangen zijn het vaandel 

dat zich in eerbied neigt. 

 

5 Niets dreef U uit den hoge 

naar wat wij mensen zijn, 

dan liefde, louter liefde. 

U ziet de schuld en pijn, 

waarmee wij allen falen, 

maar houdt die grote last, 

de wereld met haar kwalen, 

in uw erbarmen vast. 

 

Prediking 

 

Zingen: Psalm 133 (Oude Berijming) 

3 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 

Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 

En 't leven tot in eeuwigheid. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 



 

Zingen: Psalm 105 (Weerklank) 

5 God zal zijn waarheid nimmer krenken, 

maar eeuwig zijn verbond gedenken. 

Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht 

tot in het duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham, zijn vrind, 

bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

21 Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 

opdat het altijd Hem zou vrezen, 

zijn wet betrachten en voortaan 

standvastig op zijn wegen gaan 

en zingen zou: Aan God de eer. 

Loof, halleluja, loof de HEER. 

 

Zegen 

 

 


